
 

 

SLOBKOUSNIEUWS 05 jrg11 

 

Net terug van een wandeling in de sneeuw. Was wel lang geleden. 

Nu even kijken wat de anderen deden de voorbije week. 

Groeten van Jan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij een wandeling in het Kolisbos 
zag ik deze familie gele trilzwam in 
het zonnetje zitten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Nicole was ook weer op pad 

Tijdens een fikse wandeling rond de Abeek mocht ik even halt houden bij een mooie Gewone sponszwam. 

 

Het Hagenven werd weer onder de loep genomen : 

Hamsteroortje  

Een schriftmos 

Het intussen algemene “zeldzame” Strodakmos 

 

Groetjes 

Nicole 

 

 
 
 
 
 
 
 
De gewone 
sponszwam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En dit zijn dan de 
hamsteroortjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Klein of wit schriftmos wie zal het zeggen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       strodakmos 
 



 
Luc trok duidelijk ook de sneeuw in 
 
 
Dag Jan 
 

De zaterdag in het vennengebied en op de Leenderheide zacht en nat met zomersneeuw en de  zondag op de 

Haarterheide wintersneeuw.  

 

Groeten Luc 

 
 
 
 
 
 
 
 

verstopschildmos en 
gewoon schildmos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         zomersneeuw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gevorkt heidestaartje 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Open rendiermos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elzenweerschijnzwam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
                                             

Vennengebied Achelse Kluis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Haarterheide 
 



Verslag voor de Slobkousjes van ma 01/02 t.e.m. zo 07/02: 

Deze week tussendoor een wandeling gaan maken met het hele gezin in de buurt van de Abdij van Villers. 

Heel plezant… alleen lag het wandeltempo iets te hoog om te genieten van de ‘kleine’ dingen. Toch nog 

enkele zaken kunnen vastleggen met de gsm. 

     
Gewoon schriftmos     Amoebekorst 

  
Kerkschotelkorst     Oranje reactie met Chloor 

   
Zwarte schotelkorst      Rossig schriftmos ? 



   
Halvemaantjes mos    Grote ereprijs in bloei !! 

Op de terugweg van het werk even gestopt bij het rond punt in Peer als je van Bree komt. Gewoon een rij 

bomen met een pad erdoor. Op het eerste zicht niets spectaculair maar er zijn toch mooie dingen te zien ! 

Veel amoebekorst en heel veel dun schaduwmos 

     
Dun schaduwmos    Echt Judasoor  

    
Gele korstzwam 



   
Paarse korstzwam     Paarse dovenetel 

   
Boomknobbelspin    Witte schotelkorst 

Ondertussen ’s avonds de bomen op ’t Plat gaan insmeren met “smeer” met als resultaat enkele nachtvlinders: 

         
Bosbesuil      Wachtervlinder 

      
Roodkopwinteruil     Een slak … 

Ook thuis op Holheide de lamp aangestoken. 



   
Kleine voorjaarsspanner   Perentak  

 

 

Niet vergeten: Denk aan de vogels in je tuin … 

    
 

En voor de rest: HOU HET GEZOND ! 

   
 

Groetjes,  

Peter 
 
 
 
 
 



Wie al lang wacht op nog eens een stukje proza van Dirk komt nu zeker aan zijn trekken 
Alleen vergat hij dat ik geen pdf in een wordt document kan plakken. 
Ik zet zijn bijdrage daarom als bijlage aan de mail. 
 


